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Indrukwekkend!
door Arie van der Stoep

Ze zijn indrukwekkend, die woorden van Jesaja! 700 jaar vóór de geboorte van Jezus laat God

hem die gebeurtenis al aankondigen: Een Kínd is ons geboren, een Zóón is ons gegeven. (1)

Juichende woorden! Ze zeggen: ‘Kijk ernaar uit!’ Maar Jesaja is nog niet klaar!

Hij roept - en het klinkt als een bazuinstoot: En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt

hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (1) Dat is de identiteit van het Kind

dat geboren zal worden. In Hem zal de eeuwige God op aarde zijn gekomen. De woorden zeggen het:

in Hem zien we de volheid van God zelf: de Vader, de Heilige Geest, de Zoon. (2)

Het zaad van de toekomst

En in Jesaja’s woorden klinkt nog meer door! In feite kondigen ze aan dat in die Baby, die later in die

kribbe in Betlehem werd gelegd, Gods hele plan tot redding van de wereld lag besloten. (3) Zelfs meer

dan dat: in Hem werd op deze aarde het zaad gelegd van een toekomst die zal staan onder Gods

leiding en regering. Een wereld die overdekt zal zijn met Gods liefde en vrede. Waar God alles zal zijn

in allen (4) en waar ieder mens met Hem verbonden zal zijn in een diepe, persoonlijke relatie. (5)

Want wat mensen vandaag ook doen, Gods raadsbesluit staat vast, (6) Gods woorden worden waar! Dat

is niet tegen te houden. Als de waarheid van de profetie van Jesaja al zichtbaar is geworden in Jezus’

geboorte, dan kunnen we er zeker van zijn, dat ook het tweede deel ervan werkelijkheid zal worden.

Het vervolg

Vandaag is aan ons, aan mij, de keuze: die woorden aannemen, mij daarnaar richten, of voor eeuwig in

de duisternis blijven. Want het moment komt, dat voor duisternis, de hel, geen plaats meer is in Gods

schepping, in Gods wereld. Wil ik eeuwige vreugde (7) of het oordeel? Want een Kínd is ons geboren,

een Zóón is ons gegeven, tweeduizend jaar geleden al. En het vervolg zal spoedig komen. We weten

niet wanneer. Maar de wereld holt er hard naar toe! (8)

Komt, laten wij aanbidden en God vragen dat Hij ons klaarmaakt voor dat grote moment, de

ontmoeting met de Overwinnaar, de Vredevorst! Hij zal het doen! (9)

Uit de Bijbel:

(1) Jesaja 9:5.

Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt

hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

(2) Kolossenzen 2:9.

... in Hem (= in Jezus - AvdS) woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.

(3) Johannes 3:17.

... God heeft zijn Zoon ... in de wereld gezonden, opdat ... de wereld door Hem behouden zou worden.

(4) 1 Korintiërs 15:28c.

... opdat God zal zijn alles in allen.



(5) Jesaja 11:6-9.

Dan zal de wolf bij het schaap verkeren ... een zuigeling bij het hol van een adder spelen ... Men zal geen

kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis van de

HEER, ...

(6) Psalm 33:11.

... de raad van de HEER houdt eeuwig stand.

(7) Jesaja 35:10.

... eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en

zuchten zullen wegvlieden.

(8) Lucas 21:28.

Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing

genaakt (= Jezus komt eraan - AvdS).

(9) 1 Tessalonicenzen 5:23-24.

En Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst

van onze Heer Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept, is getrouw; Hij

zal het ook doen.
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